Voorwoord

De nieuwe dag, 23 augustus 1990, is twee uur en 47 minu-
ten oud als in de Volkskammer de uitslag bekend wordt
gemaakt: 294 stemmen voor, 62 stemmen tegen en 7 ont-
houdingen. Er klinkt een klaterend applaus. De afgevaardig-
den hebben zojuist besloten hun staat op te heffen door op
woensdag 3 oktober 1990 toe te treden tot de Bondsrepubliek
Duitsland. Daarmee is de Duitse Democratische Republiek
verleden tijd. De DDR was een produkt van de Koude Oor-
log en is nu weggeblazen door de anticommunistische storm
die de klemmen van het Oostblok heeft losgeslagen en, met
toestemming van sovijetleider Gorbatsjov, een einde maakte
aan deze Koude Oorlog.

De burgers van Oost-Europa hebben het beton en het pa-
radeastalt dat de Sovjets over hun ‘nationale grond” hadden
gestort doen afbrokkelen, en onmiddellijk kwamen uit deze
losgewoelde grond tal van nieuwe maar ook oude sentimen-
ten naar boven. Voor de Oostduitsers was dat de drang naar
eenwording met de Westduitsers, en deze is in deze vroege
ochtend bekroond. Daarom wordt de derde oktober, zo ver-
klaart de Westduitse bondskanselier Helmut Kohl een paar
uur later euforisch, de ‘dag van de Wiedervereinigung’ een
nationale feestdag. ‘Het wordt een grote dag in de geschie-
denis van ons volk.’

De snelheid van de Duitse revolutie heeft bijna iedereen
overrompeld. Want hoe was de situatie op, bijvoorbeeld 23
augustus 1989, precies een jaar eerder? Voor de officiéle me-
dia in de DDR is het een gewone dag: het is vrij warm,
de wind waait uit het westen, het is vakantietijd. Hoewel,
een gewone dag? In sommige andere landen van Oost- en
Midden-Europa gist het al tijden. In Hongarije stevenen de
communisten af op een meerpartijenstelsel. In Polen is Tade-
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usz Mazowiecki geinstalleerd als premier van de eerste niet-
communistische regering van na de oorlog. En Michail GO}*-
batsjov keurt deze democratisering van het communisme in
het kader van zijn perestrojka en glasnost blijkbaar allemaal
goed.

Voor de partijkrant Neues Deutschland beleeft de DDR echter
een gewone dag. Staats- en partijchef Erich Honecker is
aan zijn galblaas geopereerd. De communistische partij, de
SED, bereidt haar 12de partijcongres voor dat in april 1990
moet plaatsvinden. Aan de westkant van de Muur groeit
overal de werkloosheid. De rector van de partijhogeschool
in Oost-Berlijn komt tot de conclusie dat het socialisme zich
definitief geworteld heeft in de Duitse bodem. En op de
Berliner RundFunk is die avond te horen dat de DDR-burgers
op hun volkstuintjes meer hebben geoogst dan ooit tevoren.

In werkelijkheid is deze 23ste augustus 1989 al geen ge-
wone dag meer voor de DDR. Ook op deze dag groeit het
aantal Oostduitsers dat van de vakantie in Hongarije gebruik
maakt om door het gat in de grens naar Oostenrijk te vluch-
ten. Steeds meer landgenoten zoeken hun toevlucht in de
Westduitse ambassades in Budapest, Praag en Warschau. He-
lemaal zwijgt de DDR niet. In kleine kranteberichtjes spreekt
de SED van ‘massahysterie’ en beschuldigt zij de Bondsre-
publiek van ‘diefstal van arbeidsplaatsen’. Anderen spreken
echter al van de derde en misschien wel laatste crisis van de
DDR, na de opstand van 17 juni 1953 en na 13 augustus 196i,
toen de Muur werd gebouwd.

De anderen hebben gelijk gekregen. De crisis in het inter-
nationale communisme is binnen een jaar uitgemond in de
ondergang van de hele DDR als staat. De Oostduitse com-
munisten zelt hebben deze afloop van meet af aan voor
onvermijdelijk gehouden. Voor de revolutionairen van het
eerste uur, de progressieve intellectuelen, is de democrati-
sche volksopstand die zij met succes op gang bracht op basis
van de exodus en de algehele frustratie, een proeve gewor-

den van de bekende ‘goede bedoelingen en de onbedoelde
gevolgen.’

Ook voor de gemiddelde OQostduitser is het met de ge-
wenste eenwording nog niet geworden wat hij er van had
gehoopt. De politieke eenwording, op 31 augustus 1990, door
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beide regeringen bezegeld met de ondertekening van het
‘Einigungsvertrag’, heeft de voormalige DDR voorlopig tcy
economisch rampgebied gemaakt. Niettemin is het voor h e
grootste deel van de bevolking gegaan zoals bondskanselj e ,-
Kohl onmiddellijk na het nachtelijke besluit in de Volkska iy~ _
mer verklaarde: ‘Wanneer heeft ooit een volk het geluk o
had, de decennialange smartelijke deling op zo vreedzamn .
wijze te overwinnen? Een droom gaat in vervulling, die v e
len bij ons al hadden opgegeven.’

De Duitse eenwording is snel als een storm over Europa g e
komen. Te snel soms om te zien waar alle brokstukken hee
vlogen, te snel ook om achteraf precies te kunnen vaststelle 4
hoe de storm de DDR bereikte, hoe deze door het land raasd &
en wanneer deze van richting veranderde, richting Duits._
land’. Voor hen die dit stormachtige verloop willen nalezexy
1s dit boek bedoeld. Het is een ooggetuigenverslag van een
journalist die het geluk had erheen te worden gestuurd doo 1
zijn krant met de opdracht op te schrijven wat er gebeurd &
en een poging te doen te verklaren waarom dit allemaal ge-
beurde.

Soms vroeg ik mij - rijdend door het land, te midden van
een demonstrerende menigte of aan de keukentatel bij een
lid van Neues Forum — af hoe je een revolutie als journa-
list eigenlijk moet verslaan. Dan schoot mij eerst het woord
‘objectiet’ te binnen, en daarna de vraag wat dat woord in
een t1jd van revolutie eigenlijk betekent. Waar moet je zijn,
wie moet je geloven, wat moet je melden? Er is, stelde ik
dan maar weer voor mezelf vast, slechts één objectieve voo -
waarde waaraan een journalist moet voldoen die een revolwi-
tie moet verslaan. En dat is: er zelf bij zijn. Voor het overige
hangt de waarde van zijn verslagen af van zijn eigen ‘sulb-
jectieve” persoon, van zijn nieuwsgierigheid, zijn historische
kennis en fascinatie, zijn balans tussen distantie en persooxn-
lijke betrokkenheid en last but not least van zijn scepsis.

Mijn hierna volgende persoonlijke relaas van de Oost-
duitse omwenteling is, op hoofdstuk 13 na, gebaseerd op de
artikelen zoals deze tussen september 1989 en juli 1990 Zijn
verschenen in NRC Handelsblad. De honderden artikelen heb
ik geredigeerd tot veertien hoofdstukken, zonder er achteraf




interpretaties aan toe te voegen. Twee stukken zijn niet ter
plekke geschreven maar thuis aan de schrijttatel: het gedeelte
van hoofdstuk 2 tot aan de val van de Muur en het slothoofd-
stuk. Een verslaggever in den vreemde kan op weinig meer
terugvallen dan zichzelf. Niettemin zou hij daar niet vertoe-
ven, en zou er geen letter van zijn verslagen in de krant ver-
schijnen, als hij niet de steun had van zijn opdrachtgever en
zijn collega’s, of dit nu bureauredacteuren zijn, telefonistes
of stenografen.

Enkele redacteuren van NRC Handelsblad wil 1k met name
dank zeggen voor hun hulp en inspiratie: Herman Amelink,
Joep Bik, Ben Knapen en Martijn de Rijk. De meeste dank
gaat echter uit naar mijn levensgezel Paula de Jonge. Haar

opgewekte lankmoedigheid was de enige rustgevende factor
In deze onrustige tijd.

Amsterdam, september 1990
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