De elfde september 2001 1is direct uitgeroepen tot de eerste dag van
een nieuw tijdperk, het tijJdperk van een nieuwe mondiale strijd tus-
sen islamitische fundamentalisten en het expansieve kapitalistische
Westen waarvan Amerika het symbool 1s. Door de terreuraanslagen
en dreigingen ermee zouden we het tijdperk zijn binnengetreden van
de permanente zenuwenoorlog. Dergelijke uitspraken maken de ver-
leiding groot om het omgekeerde te beweren, of op zijn minst tot
voorzichtigheid op te roepen. Want niemand weet hoe de toekomst
eruitziet, hoe duidelijk ‘het plaatje’ ervan zich vandaag ook aftekent.

Zeker onder historici 1s het not done om op basis van het heden en
verleden al te forse uitspraken te doen over de toekomst. Het verle-
den te voorspellen, zo luidt het cliché, is al moeilijk genoeg. De toe-
komst blykt, zoveel is wel zeker, er meestal toch weer anders uit te
zien dan werd verwacht. Daartegenover staat dat tijdgenoten op som-
mige momenten wel degelijk terecht onmiddellijk beseften dat er een
nieuw tydperk 1s aangebroken. Dat was op militair gebied zo in au-
gustus 1945 toen de eerste atoombommen werden afgeworpen. Dat
was op sociaal en cultureel terrein zo toen, in Nederland, op 2 okto-
ber 1951 de televisie zijn intrede deed. En over de komst van internet
werd niet ten onrechte gezegd dat dit nieuwe medium een nieuwe di-
mensie aan de communicatie toevoegde, inclusief de mogelykheid
~ van wereldwijde virussen en cyberterreur. Wat de gevolgen in de
praktyjk van alledag precies zouden zijn, kon men in 1945, 1951 of me-
dio jaren negentig niet goed overzien, maar de contouren ervan wa-
ren wel zichtbaar.

Als we ons afvragen hoe ‘de emotiecultuur’ die we in dit boek heb-
ben trachten te schetsen en te verklaren zich verder zal ontwikkelen,
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dan kunnen we niet voorbijgaan aan de wereldwijd gevoelde dreun
die de terroristen op elf september hebben uitgedeeld aan de Ameri-
kanen, hun bondgenoten in het Westen en zo vele andere volken en
regeringen in de wereld. De door tv en internet gerealiseerde global
village 1s plotsklaps niet langer een veilig en vrij dorp waarin ieder-
een zich naar hartenlust kan bewegen. De droom van een vreugde-
vol wij-gevoel 1s plotseling veranderd in de nachtmerrie van de angst
dat de ander elk moment onze veiligheid kan bedreigen.

Dat deze nieuwe situatie op zijn minst voor enige tijd van invloed
zal z1jn op onze gemoedsgesteldheid, lijkt geen boude bewering. Hij
ligt ook in het verlengde van een van de twee hoofdargumenten in
dit boek: dat de veranderingen in de internationale veiligheid van Ne-
derland een wezenlijke invloed hebben uitgeoefend op de emotie-
huishouding. De nationale machteloosheid heeft tot 1940 de toch al
sterke ontwikkeling naar een burgerlijk en beheerst gedrag versterkt.
De verdwijning van dit gevoel van onmacht heeft vanaf de jaren zes-
tig de omslag naar een vrijere uiting van emoties versneld. Het ein-
de van de Koude Oorlog in 1989 zorgde voor de opruiming van de
laatste resten angst, en voor de aansluitende decompressie van het
gevoel. De emancipatie van alle emoties kon hierdoor in de jaren ne-
gentig steeds vaker uitmonden in opwellingen van publieke emotie,
op televisie en bij massamanifestaties buitenshuis, over mooie en
schokkende zaken in het heden en verleden.

Zouden we daarom kunnen spreken van een Twaalfjarig Bestand
dat van 1989 tot 2001 heeft geduurd en dat zich kenmerkte door wel-
vaart en vrijheid maar ook door een flinke mate van verveling, rich-
tingloosheid en gebrek aan zingeving die van de weeromstuit in het
verleden gezocht moest worden? In zekere zin wel. Zelden eerder was
er een periode waarin zovele mensen zich zo actief en gelijkwaardig
deelgenoot voelden van de praatgemeenschap die Nederland is ge-
worden. En zelden eerder konden emoties zo straffeloos geuit wor-
den. Toch is deze democratisering en verheerlijjking van het gevoel en
die bezetenheid met het eigen ik slechts één kant van de medaille.

Het andere argument dat we hebben aangevoerd ter verklaring van
de omslag van het burgerlijke en beheerste Nederland naar een emo-
tionele samenleving is dat van de snelle sociaal-culturele veranderin-
gen sinds de jaren vijftig en de nog snellere economische verande-
ringen sinds de jaren tachtig die we in het woord amerikanisering
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kunnen samenvatten. De stille droom om een Amerika in het klein
te worden, maar zonder de schaduwzijden ervan, is gerealiseerd, op
één punt na: die schaduwzijden bleken onvermijdelijk. De droom om
een sociale proeftuin te worden voor een multiculturele samenleving
én een seculier en ‘'modern’ land tegelijk bleek niet zo gemakkelijk te
realiseren als gedacht. De schrik dat de multiculturele samenleving
niet een per definitie vreedzame samenleving was, werd voor velen
pas zichtbaar na de elfde september toen ook in ons land sommige
moslims de terreuraanslagen bleken toe te juichen. Uitbarstingen van
schrik over de neveneffecten van het Amerika in het klein waren, zo-
als we hebben gezien, in de jaren negentig al legio. De aanleidingen
waren meestal geweldplegingen, soms van een soort die velen niet
meer mogelijk hadden geacht in een samenleving waarin de uitban-
ning van lijden juist als een van de grootste verworvenheden werd
beschouwd.

De drijfveren van de emotiecultuur vormen een ingewikkeld com-
plex van nationale factoren en internationale ontwikkelingen. Toch
s er veel voor te zeggen dat in beide opzichten het jaar 1989 een breuk-
jaar is geweest. Want niet alleen de Muur in Berlijn, ook de Muur
om het publieke omroepbestel in Hilversum viel in dit jaar. En in dat
jaar werd in Europees verband ook het besluit genomen tot verdere
liberalisering van de interne markt, en begon de besluitvorming over
de invoering van één munt, de euro, als voorlopig sluitstuk van de
europeanisering. Het resultaat kunnen we niet anders dan een
sneeuwstorm van veranderingen noemen die in de jaren negentig
over Nederland trok. Schaalvergroting in de economue, privatisering
van overheidstaken en een revolutionair ander medialandschap. Niet
alleen was er een explosie van nieuwe zenders, binnen enkele jaren
was de hoeveelheid reclame op de Nederlandse radio en tv de groot-
ste van alle omringende landen. Het leek erop alsof Nederland, net
als in de jaren zestig, opnieuw wilde uitblinken in het ‘modern’ zijn.

Dit modern willen zijn eiste evenwel zijn tol. De erupties van col-
lectieve euforie en van collectieve rouw wezen erop dat er heftige
mentale aanpassingsmechanismen nodig waren om temidden van al-
le maatschappelijke veranderingen overeind te blijven. De behoefte
in de killer, bureaucratischer en anoniemer wordende maatschappij
aan warme nationale wij-gevoelens had in de manische toevlucht tot
het vieren van Koninginnedag, de Elfstedentochten en de overwin-
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ningen van het Nederlandse elftal al bijna pathologische trekken aan-
genomen. Deze wij-behoefte werd nog duidelijker in de jaren ne-
gentig, ook al was deze behoefte vanaf de jaren zestig al veel groter
dan veelal werd gedacht. We zouden zelfs willen beweren dat de in-
dividualisering die als kenmerk geldt van de afgelopen decennia een
misleidend begrip is. Want bij alle vereenzaming die de individuele
mens wel degelijjk ondervond omdat hij of zij steeds meer verant-
woordelijk was voor zijn of haar eigen geluk en succes in de maat-
schappi, 1s het duidelijk dat de meeste mensen al tijdens hun tocht
naar de individuele emancipatie naarstig op zoek gingen naar nieu-
we vormen van gemeenschap.

Deze nieuwe gemeenschapsvormen vonden ze in tegenstelling tot
vroeger vooral in de publieke sfeer, het werk, de vereniging, het uit-
gaansleven, de populaire cultuur en de media. Dat werden de plek-
ken waar men de verlangde zelfontplooiing, de verlangde erkenning
en de verlangde warmte en extase trachtte te vinden, en soms ook
vond. Het eigen huis bleef voor velen de bron van geborgenheid, maar
voor anderen werd het niet meer dan een uitvalsbasis voor het leven
buiten. De trend naar een publiekelijk geuite emotiecultuur werd in
de jaren negentig zo markant zichtbaar omdat er nu naast alle eve-
nementen waar gezelligheid en euforie troef waren, ook steeds vaker
aanleiding was voor intens verdriet en rouw. De dood bleek niet uit
het leven verdwenen te zijn, integendeel, de dood kwam als een
kwaadaardige kiekeboe uit een doosje terug op het toneel, tot grote
schrik van velen die daar niet op voorbereid waren. Zo kregen de la-
te jaren negentig de trekken van een manisch-depressieve samenle-
ving, waarin de hang naar nostalgie, toch al kenmerk van de tijd sinds
1960, groter werd dan het verlangen naar de toekomst.

De elfde september maakte eens te meer duidelijk dat we een ze-
nuwachtige samenleving zijn geworden. Nieuw is een dergelijke aan-
duiding niet. De diagnose van “de zenuwachtige samenleving’ is in
bepaalde periodes in het verleden eveneens gesteld. De primeur van
deze diagnose had de Amerikaan George M. Beard die in 1869 een
nieuwe ziekte onder zijn landgenoten meende te hebben ontdekt en
die hij neurasthenie doopte. Hij verstond er een vorm van uitputting
onder die het gevolg was van een tekort aan zenuwenergie. Deze fy-
sieke en geestelijke uitputting hing zijns inziens nauw samen met de
rectische leefstijl van de Amerikaanse samenleving. Vandaar dat hij
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neurasthenie ook wel aanduidde als American nervousness." Over de-
ze theorie is later veelal wat meesmuilend gedaan. Al sloot deze op-
vatting over zenuwsterkte wel aan bij de romantische fascinatie met
‘natuurkracht’, Beards theorie leek iets te direct voort te komen uit
de ontdekking van de elektriciteit en leek ook de wegbereider van de
theorieén over degeneratie die tegen het einde van de eeuw opgang
maakten en die later door de nazi’s in de praktijk zouden worden ge-
bracht.

De theorie over de zenuwachtige samenleving kwam in 1970 sterk
terug in de belangstelling, vooral door de publicatie van Toekomst-
shock door futuroloog Alvin Toffler. Het boek werd een kassucces.
Zijn conclusie was dezelfde als die van Beard een eeuw eerder. De
snelle technologische en maatschappelijke veranderingen hadden ge-
leid tot een drastische afname van de zekerheden en vaste gewoon-
tes zonder welke een mens niet kan. Een overprikkeling van het ver-
zwakte centrale zenuwstelsel van de individuele mens was het gevolg,
en wel op zo’n grote schaal dat gesproken kon worden van een col-
lectieve ziekte. Amerika leek op een persoon die ‘een zenuwinzinking
doormaakt’. Hij trok de kring van patiénten nog ruimer: de moder-
ne mens lijdt, aldus Toffler in 1970, aan ‘toekomstshock’.>

Dit soort boeken had de aantrekkelijkheid van een krachtige titel
en een krachtige visie, waarin voor nuance dan ook geen plaats 1s.
Tien jaar eerder had Daniel Bell immers het einde der ideologieén at-
gekondigd en een grote, apathische tevredenheid vastgesteld. En tien
jaar later werd opnieuw grote lusteloosheid vastgesteld, die niet met
overprikkeling van de zintuigen in verband werd gebracht maar voor-
al met desillusie over de niet ingeloste verwachtingen van de jaren
zestig en zeventig. We kunnen dus veeleer vaststellen dat de periodes
van groot optimisme en diep pessimisme, intense tevredenheid en
intense angst elkaar tamelijk snel hebben afgewisseld in de afgelopen
decennia. Als we nu opnieuw kunnen spreken van een zenuwachti-
ge samenleving is deze van een andere aard dan vroeger. De bedrei-
ging komt nu immers niet van ‘de technologie’, of ‘“de atoomoorlog’,
of ‘het milieu’ —van een abstracte maar onontkoombaar geachte drei-
ging dus — maar van fysieke wezens die met zeer primitieve midde-
len angst en verderf zaaien.

De emotie van de angst was vanzelfsprekend het grootst in Ame-
rika, en daar zullen de mentale en praktische gevolgen waarschijnlijk
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ook het meest zichtbaar zijn. Of in Nederland op de elfde september
een einde is gekomen aan de emotiecultuur zoals die in de jaren ne-
gentig 1n volle omvang duidelijk werd, valt vanzelfsprekend nog te
bezien. Op sommige terreinen zal er weinig veranderen, op andere
zullen trends wellicht iets sneller hun beslag krijgen. Zo wijst er niets
op dat er een keerpunt nadert in de ontwikkeling naar een nog meer
op sensatie en conflict beluste mediamaatschappij zoals we die sinds
1989 hebben zien groeien. Wel is te verwachten dat de behoefte ver-
der zal toenemen om af en toe even uit deze heisa-samenleving te
breken, en een ‘stilteplek’ op te zoeken of een rustgevende hobby te
nemen.

Als het gaat om de vraag of de uiting van publieke emoties op de-
zeltde wijze als heden ten dage zal voortduren ligt het voor de hand
dat er eerder een verdere terugkeer naar burgerlijk en beheerst ge-
drag te verwachten is dan naar nog ongeremder emotioneel en soci-
aal gedrag. Wat in de Amerikaanse grote steden allang zichtbaar was,
zal ook hier niet uitblijven. ‘De ander’ wordt niet alleen als verrij-
kend anders gezien maar ook als potentieel bedreigend en gevaarlijk.
Dat besef zal de neiging om ‘geen aanstoot te geven’ in de publieke
ruimte eerder versterken dan verminderen. Het al zo sterk geworden
moralisme op het terrein van de zeden maar vooral de gezondheid,
kan weer de gedaante aannemen van een “ethische politiek’. Dit neo-
conservatisme zou opnieuw verpakt kunnen worden in het cellofaan
van progressieve bevlogenheid met het lot van de medemens en de
wereld als geheel. .

Of een einde in zicht is van de bezetenheid met het eigen “verkeerde
verleden’, en met de slachtoffers die dit verleden heeft gemaakt, valt
eveneens te bezien. Op alle compassie met Amerika na de ineenstor-
ting van de Twin Towers volgde hier en daar al spoedig de suggestie
dat Amerika het eigen heden en verleden maar eens kritisch onder
de loep diende te nemen. Toch lijkt de opvatting breder te worden
dat er altijd hele groepen individuen of zelfs hele generaties kapot zyn
gegaan aan ‘de geschiedenis’, zonder dat er een zin in te ontdekken
viel of een beloning in het vooruitzicht was voor de nabestaanden.
Soms kunnen we niets moois maken van het verleden, al zullen we
dat blijven proberen. Zoals we hebben gezien werden de daden van
zinloos geweld’ direct tot zingevend verhaal, soms zelfs in fictievorm,

meetoverd. We gaan aan de haal met het verschrikkelijke verhaal
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van de ander. Zo houden we ons staande, en dat zal niet veranderen
Het is niet mogelijk om zonder dergelijke verhalen en mythes te le-
ven, en het is en blijft een van de grote aantrekkelijkheden van de
media dat ze meester zijn in de omvorming van chaos en zinloosheid
in drama met een begin en een eind.

Van een eenduidige, lineaire ontwikkeling zal evenwel net zomin
sprake zijn als in de afgelopen decennia het geval was. Stroom en te-
genstroom en ambivalentie zullen ook de dag van morgen blijven ken-
merken. We blijken in ons hart nu eenmaal zeer tegenstrijdige gevoe-
lens en opvattingen zonder al te veel moeite te kunnen combineren.
Zo mag de huidige trend naar burgerlijk en beheerst gedrag wellicht
versterkt doorzetten, de behoefte aan sensatie zal niet verminderen ter-
wijl de fascinatie voor daders (seriemoordenaars én types als Osama
bin Laden) alleen maar lijkt toe te nemen. Het aanwijzen en veroor-
delen van steeds meer daders mag aansluiten bij ons calvinistische zon-
debesef, de fascinatie met moordenaars duidt erop dat we bewonde-
ring hebben voor mensen die zich niet beheerst gedragen en gewoon
doen wat ze willen. De ongekende populariteit in de fictie van ge-
welddadige superhelden wijst op een gevoel van beklemming, gebrek
aan fysieke uitingsmogelijkheden en onderdrukte agressie.

Eender en anders. Zo was Nederland op emotioneel terrein, zo zal
Nederland blijjven. Daarvoor zijn de factoren die Nederland zijn ei-
genheid geven nu eenmaal te sterk of te permanent, zoals de eigen
geschiedenis, de geringe geografische omvang en de grote bevol-
kingsdichtheid. De wereld mag een global village zijn geworden, Ne-
derland is in de afgelopen decennia ook letterlijk een dorp geworden
waarin men iedereen fysiek kan tegenkomen, ook de bekendheden
die in grotere landen alleen op het scherm te zien zijn. En wie gelooft
dat internet de enig overgebleven vluchtweg is uit dit meestal zo ge-
zellige maar soms zo claustrofobische dorp mag herinnerd worden
aan het geval waarin een Nederlands meisje zonder dat ze het door-
had met haar neefje bleek te chatten. Het nadeel van een dorp is het
conformisme, het voordeel is dat de bindende mythes minder groot
(en soms schadelijk) hoeven te zijn dan in een groot dorp als Ame-
rika.

De emancipatie van de emoties lijkt voltooid. De collectieve uitin-
gen van plezierige emoties zullen niet zo snel afnemen, we hebben er
inmiddels een stevige traditie in opgebouwd. De massale uiting van

276



onplezierige emoties was vooral een mentale aanpassingsreflex in re-
actie op de harder wordende maatschappij. Dat psychologische me-
chanisme heeft met succes zijn functie uitgeoefend. Sommigen mo-
gen 1n dit proces van mentale aanpassing aan de boze wereld sadder
but wiser zijn geworden. Maar als de nu toegestane emoties zich iets
meer van het persoonlijke naar het politieke en maatschappelijke le-
ven zouden verschuiven, kunnen we de emotionele verworvenheden
van de afgelopen decennia niet anders dan als winst beschouwen.

De opkomst van het fenomeen Pim Fortuyn sinds de zomer van
2001 sluit naadloos aan bij het thema dat we in dit boek hebben be-
sproken. Hij was de belichaming van de door persoonlijke geschie-
denis en geldingsdrang gedreven emotiecultuur. Hoe omstreden hij
ook was, hij slaagde erin om de bestaande heftige emoties onder de
mensen te vertalen naar het politieke niveau. De rouwbetuigingen na
zijn gewelddadige dood waren behalve door zijn charisma vooral
door deze politisering van de emoties zo massaal en uitbundig.

Bij alle kritiek die we kunnen hebben op de emotionalisering van
het publieke leven en de politiek, en die in dit boek ook uitvoerig aan
de orde zijn gekomen, valt niet te ontkomen aan de conclusie dat de-
ze politisering van de persoonlijke emoties, net als in de jaren zestig
en zeventig, als democratisering moet worden opgevat. Dat anno
2002 niet hoop, schuldgevoel en illusies de richting en stootkracht
geven aan het politieke klimaat — zoals destijds — maar realiteitszin,
angst en frustratie doet hier niets aan af.

Net zoals publieke emoties kunnen voorkomen dat het politieke
bestel ontaardt in een visieloze technocratie, zo kan ‘de politiek’ hel-
pen om de ‘publieke tranen’, en de publiekelijk geuite emoties 1n het
algemeen, te ontdoen van hun ongerichte en soms excessieve karak-
ter. Het zorgen voor een nieuwe balans tussen emotie en politiek,
hart en verstand, is de taak waarvoor wij ons heden ten dage gesteld

zlen.
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