
 

 

EEN HUMAAN RELIGIEUS MANIFEST 

HET POSTCHRISTELIJKE HUMAAN RELIGIEUZE DEFINITIEVE ANTWOORD OP  

 DE VRAAG WAARTOE DE MENS IS 

I - NIET ÉÉN GOD, MAAR GOD IS 

Als een positief kritische reactie op het polytheïsme verkondigt het christendom dogmatisch  

met het verbruik van de vrijheid en uitsluitend de aanwending van de rede dat één volmaakte,  

alwetende, almachtige en algoede God is. Gedurende eeuwen gaf deze religie het antwoord op  

de vraag waartoe wij, mensen, zijn met: Gij komt in de hemel of in de hel. Dit antwoord is  

waar, noch onwaar en aldus mythisch. In toenemende mate begrijpen velen dat intuïtief.  

Daarom is de recente neiging bij menigeen om zich van het christendom te distantiëren  

begrijpelijk en veelzeggend. De ontoereikendheid van het christelijke antwoord op de vraag  

waartoe wij mensen zijn is de uitdrukking van een behoefte aan een beter perspectief. Het  

religieuze bloed kruipt waar het niet gaan kan. Teneinde aan deze behoefte te voldoen  

omschrijft de  humane religie met de specificatie van absoluut zijn eigenschapsaanduidend  

getalloos God als de oorsprong van het onmiddellijke weten van de mensen betreffende hun  

vrijheid, vermogens, logicaregels en tijdelijkheid. Hieruit volgt dat zij met het respect voor  

hun God en voor elkaar als realisering van hun levensdoel in vrijheid, logisch consistent en  

ethisch verantwoord zullen leven. 

II - DE HUMAAN RELIGIEUZE GOD IS LOGISCH CONSISTENT EN NIET ALMACHTIG 

Terwille van haar absoluutheidsaanspraak is God volgens de christelijke religie almachtig.  

Hiermee wordt gezegd dat Hij onafhankelijk is van logische consistentie: Bij God is alles  

mogelijk. Bijgevolg kan Hij in de christelijke optiek het gebod Gij zult niet doden, ter  

naleving door de mensen verkondigen, met een uitzondering ten behoeve van zichzelf. Dat  

werd geruime tijd als juist beschouwd. Zo werd aanvaard, dat de God van het christendom de  

opdracht gaf om met de gestaltegeving van de Inquisitie, mee te werken aan om het leven  

brengen van de ketters. Aldus geschiedde. Volgens de humane religie kan God het gebod in  

kwestie niet geven. Hij is daartoe niet bij machte, want Hij is het gebod Gij zult niet doden.  

Aldus is als een goddelijke eigenschap het gebod onveranderlijk altijd en overal aanwezig.  

Het is uitgesloten dat God hierbij een uitzondering ten behoeve van zichzelf kan maken. Hij  

kan logisch niet in strijd met zichzelf zijn. Aldus is de humaan religieuze God logisch  

consistent en niet almachtig. Dit strookt met het levensdoel van de mensen, volgens hetwelk 
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zij met respect voor God en voor elkaar, in vrijheid, logisch consistent en ethisch verantwoord 

zullen leven. 

III - HUMAAN RELIGIEUZE  OPLOSSING VAN HET CHRISTELIJKE TIJDSPROBLEEM 

Volgens de christelijke religie is haar God eeuwig en almachtig. Daarmee wordt Hij als de  

schepper van de tijd aangemerkt. Dat is onjuist. Alternatief geldt: Eeuwigheid is tijdloos en  

het tijdelijke is niet eeuwig. Bijgevolg sluit het eeuwige van God uit dat Hij de tijd schiep.  

Terwijl Hij door het christendom de schepper van de tijd wordt genoemd is contradictioneel  

van tijd geen sprake. Dit is het tijdsprobleem van het scheppingsverhaal. De auteur(s) van  

Genesis zagen hiervoor geen oplossing. Met de aankondiging van een einde der tijden  heeft  

het christendom het probleem inhoudelijk herschreven, maar andermaal niet opgelost. 

Hierdoor zijn het al dan niet aanvaarden van een einde der tijden religieus gelijkwaardig. 

Daarmee wordt bevestigd dat het christendom een a-historische en een a-logische en aldus een 

mythische religie is.  De humane religie toont logisch consistent aan dat niet God,  maar de 

mensen de tijd creëren. Zo draagt deze religie met de bevestiging dat God, zoals zij Hem  

omschrijft, niet almachtig, maar wel logisch consistent is. Daarmee draagt de humane religie 

zorg voor de noodzakelijke oplossing van het door het christendom veroorzaakte  

tijdsprobleem van het scheppingsverhaal. 

IV - VERANDERING VAN DE VOX POPULI ALS VOX DEI 

Gedurende eeuwen was de vox populi vooral de stem van de gelovigen, die met een hoge 

graad van het analfabetisme en een beperkt kritisch vermogen, als schapen hun herders 

volgden. Daarbij hielden deze herders als kerkelijke leiders zich, vanuit een dogmatisch 

beschermde positie, met vrijwel alle in and outs van het persoonlijke en het sociale leven van  

de gelovigen als hun schapen beslissend bezig. Hun bevoegdheid daartoe stond niet ter  

discussie. Zo beantwoordden de leiders minutieus, twijfelloos juist en zonder mogelijkheid  

voor kritiek, alle ethische vragen. Met deze vertolking van de vox Dei beoordeelde het  

kerkelijke gezag de levenswandel van de gelovigen als al dan niet religieus deugdelijk. Dat  

paste eeuwenlang in de politieke situatie. Vanaf Constantijn de Grote (275-337) tot de val van  

de Oostenrijks-Hongaarse monarchie (1918) ondersteunden het christendom en het politieke  

systeem in het Avondland elkaar.  Zo bestond als een verbinding van het altaar en de troon  

een christelijk autoritair politiek stelsel. Het christendom is hiervoor bij uitstek geschikt.  

Het geschetste systeem behoort tot het verleden. In enkele decennia is de vox populi  

ingrijpend gewijzigd. Eenieder heeft lezen en schrijven geleerd en velen hebben een  kritisch 
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vermogen ontwikkeld. De samenleving is op velerlei, voor de christelijke religie veelal 

vrijwel onbekende, terreinen complexer dan voorheen. Zij heeft zich bevrijd van de 

christelijke dominantie. Zo hebben zich bij wijze van voorbeeld de medische wetenschap en  

de gezondheidszorg ontwikkeld. Voorts is de huidige samenleving politiek democratisch.  

Hierdoor heeft zij een onontkoombare behoefte aan  besluitvorming met compromissen,  

waarvoor de humane religie betere mogelijkheden dan het christendom biedt. Tevens  

evolueren de persoonlijke en sociale opvattingen in de richting van de humane religie.  

Allengs wordt het christendom door haar vervangen. Hierdoor is het uitgesloten, dat de  

kerkelijke leiders zich nog met alle in and outs van het persoonlijke en sociale leven  

beslissend bezig houden. Deze leiders zijn niet langer in staat en ook onbevoegd antwoord te  

geven op de ethische vragen. Mondige mensen geven in de vigerende samenleving humaan  

religieus het antwoord zelf.  De humane religie past in het huidige democratische politieke  

systeem. Daarom is zij vrijwel onopgemerkt in belangrijke mate reeds realiteit. Zij heeft geen  

behoefte aan, zonder over hen iets negatiefs te zeggen, profeten, apostelen en evangelisten.  

De humane religie heeft vooral behoefte aan erudiete theologen, die haar overwegingen  

inhoudelijk zorgvuldig en onafhankelijk beschrijven, alsmede aan een, vooral door de media  

te verzorgen, objectieve publieke informatie. 

V- TOLERANTIE ALS BEGINSEL 

De humane religie komt zonder gebruik van vrijheid tot stand. Daarom is het voor haar niet  

mogelijk een religie als een keuze aan te merken. Als niet wordt gekozen kan geen sprake zijn  

van een bepaalde voorkeur. Bijgevolg kan humaan religieus niet worden gezegd dat,  

bijvoorbeeld met het prefereren van het christendom, onjuist wordt gekozen, want dan zou zij  

toch  overgaan tot het gebruik van de vrijheid. Omdat de humane religie tot stand komt  

zonder de aanwending van de rede is het niet mogelijk  haar als het resultaat van het denken  

aan te merken. Een aangelegenheid, die niet wordt beredeneerd, kan niet als een onjuiste  

gedachtengang worden beschouwd. Daarom kan humaan religieus niet worden aangetoond  

dat een religie onjuist is beredeneerd, want daarmee zou beoordelend toch worden overgegaan  

tot de aanwending van de rede. Humane religie krijgt uitsluitend gestalte met de specificatie  

van absoluut zijn als de ontdekking van goddelijke eigenschappen. Bijgevolg is zij geen  

resultaat van het kiezen en van het redeneren. Daarom kan zij niet, zichzelf verdedigend, met  

de beoordeling van andere opvattingen in discussie treden over het antwoord op de vraag  

welke religie de juiste is. Aldus is de humane religie weerloos. Met niet één God, maar God  

is, behoren voor haar de godsdiensttwisten tot het verleden. Met een niet verdedigbare 
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onschuld staat de humane religie buiten de religieuze meningsverschillen. Zij is principieel 

respectvol. 
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